


De Lange Jammer

Tegenover de Grote Kerk was een pad waar houten barakken stonden. Daar woon-
den arme mensen. Wij noemden dat de Lange Jammer. Door de Kerkstraat liep de
stoomtram. Behalve passagiers vervoerde deze ook de turf uit het veen. Wij
gebruikten turf voor de keukenkachel en voor de waspot. Je had losse aanmaakturf
en vastere stookturf.

Ik herinner me ook nog dat de HBS gebouwd werd en geopend. Vader zat in het
bestuur. Mijnheer Scherpbier was de eerste directeur.

Toen vader een beroep aannam naar Zeist, vonden we dat wel spannend. Het was
iets heel anders dan Hoogeveen. Tk vond het niet erg om te verhuizen. Mijn zus
Franske vond het wel jammer, dat ze haar vriendinnetje achter liet. Maar Antje,
ons dienstmeisje, ging mee en dat vond ik veel belangrijker. Antje heeft het in
Zeist niet zo lang uitgehouden. Zij miste haar vriend en ging terug naar Hooge-
veen.

Dit was wel het meeste dat ik mij herinner van onze Hoogeveense jaren. Ik hoop
dat het een beetje klopt met de "historie’.

Dirk Johannes Rijnvis
bracht ijzeren scheepsbouw naar Hoogeveen

door Cornelis Hermannes Rijnvis

Mijn grootvader Dirk Johannes Rijnvis is geboren op 11 maart 1869 in Hooge-
zand. Daar groeide hij op, ging hij naar school en leerde er zijn vak in de ijzeren
scheepsbouw. In Hoogeveen werden in de tweede helft van de negentiende ecuw
alleen houten pramen en roeibootjes gebouwd.

Er zijn hier veel houten scheepswerven geweest. In het museum De 5000 Morgen
schat men het aantal op 17. Er werden kleine pramen gebouwd, want het vaarwa-
ter liet hier geen grote schepen toe. Zij werden het meest gebruikt voort afvoer
van turf. Het laadvermogen lag tussen de vijf en de veertig ton.

In Hoogezand-Foxhol had men al ijzeren schepen gebouwd voor de kustvaart en
de binnenvaart op de grote rivieren. De familie Rijnvis werkte er als scheepstim-
merman, spantenzetter en plaatwerker. Dirk Johannes Rijnvis was getrouwd,
maar bij de geboorte van zijn tweede kind stierf zijn vrouw. Hij heeft het daar
waarschijnlijk erg moeilijk mee gehad en wilde niet in Hoogezand blijven.

Samen verder in ijzer

Op de hoek van Het Haagje en het Omkanaal (nu Kanaalweg) was een scheeps-
werf voor houten schepen van Roelof Eikelboom. Hij wilde wel overschakelen
naar de bouw van ijzeren schepen, maar had daarvoor niet de kennis. Hij kwam in
contact met mijn grootvader en ze kwamen overcen om samen verder te gaan in
ijzer in plaats van in hout. Rijnvis had het vakmanschap en Eikelboom had de
werf en ook het geld, dat in machines en gereedschap moest worden geinvesteerd.
Samen bouwden zij stalen tjalken en enkele aken en klipperaken.
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De scheepswerf van Rijnvis omstreeks 1950, Rechis ligr een schip op de dwarshelling. In het midden,
links van her schip, lag de tweede dwarshelling. Rechrs boven is nog een deel van de Kortewijk
(genovemd naar de 18e eeuwse scheepstimmerman Hendrik Kort) te zien.

Op een dag kwam er een Hoogeveense schipper, die een ijzeren schip wilde, dat
groter was dan zijn houten boot, maar gelijk aan het model van zijn oude ver-
trouwde schip. Eikelboom wilde dat wel bouwen, maar Rijnvis was er tegen. Hij
zag dat het een gedrocht was en wilde zijn vakmanschap en zijn naam niet door
cen slecht en onooglijk schip op het spel zetten. De ruzie liep zo hoog, dat Rijnvis
niet meer met Eikelboom kon samenwerken.

Eikelboom bouwde het schip alleen, maar het was niet zeewaardig. Bij slecht
weer kon het de Zuiderzee niet over komen. Dat laatste was van belang, als men
lading had voor Amsterdam.

De werf op Het Slood

Rijnvis begon voor zichzelf. Omstreeks 1910 huurde hij van de regenten van het
Armwerkhuis een stukje land tussen de Kurremurre en de Prins Hendrikstraat,
waar later de blikfabriek Drenthina werd gebouwd. Na de eerste wereldoorlog
kocht hij de werf op Het Slood (nu Alteveerstraat) van Berghuis, waar houten
boten en pramen werden gebouwd. Er was geen vraag meer naar houten boten en
pramen, want de ijzeren pramen of Hoogeveense bokken waren stukken beter. Zij
waren minder snel stuk en men kon ze rustig in het ijs vast laten vriezen. Houten
schepen konden de druk van het ijs niet verdragen en sprongen niet los, als er bij
dooi water op het ijs kwam.

De haven of het hellinggat was er en er stonden oude houten loodsen. Er kwam
nieuw gereedschap en twee nieuwe dwarshellingen werden aangelegd voor onder-
houd van de ijzeren schepen, pramen en bokken. Nieuwe schepen werden op de
wal gebouwd, wat makkelijker bouwen was. Met stellingen kon men overal beter
bij. Was het casco klaar dan trok en liet men het in het water glijden. De romp
dreef al in het water en de bovenbouw hoefde men niet naar boven te tillen. Ook
het gewicht was belangrijk lichter om van de wal in het water te laten glijden.
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Op deze werf werden de beurtschepen van Goverts en van Veldman gebouwd.
Deze schepen voeren op Amsterdam en de Zaanstreek, een in de veertien dagen.
Als het ene schip in Amsterdam was, was het andere in Hoogeveen. Er werden
drie schepen gebouwd: twee op bestelling en één voor eigen rekening. Het laatste
was bedoeld om werk te houden en bestemd voor de gewone binnenvaart.
Omstreeks 1928 brak er een crisis uit, waardoor ook Rijnvis werd getroffen. Men
investeerde niet meer in schepen, waardoor dit laatste schip enkele jaren als casco
bleef liggen. Er was geen koper of schipper voor te vinden. De werf lag bijna stil.
Alleen de bouw van enkele bokken en de reparatie bleven over. Van nieuwbouw
was geen sprake meer. In 1937/1938 werd een achttien meter lang jacht gebouwd
in opdracht van een zekere Habing. Hij was de man, die in Hoogeveen de radio-
distributie invoerde. Dat ging via draden en telefoonpalen door Hoogeveen. Men
had drie zenders en daarvoor een stopcontact met drie mogelijkheden en een luid-
spreker nodig.

Habing heeft van zijn jacht weinig plezier gehad. Hij wilde de betimmering in
eigen beheer houden. Het jacht heeft zeker een jaar of nog langer in het Griendts-
veenkanaal gelegen bij het toenmalige zwembad. Toen het klaar was, brak in 1940
de oorlog uit. Het schip is toen verdwenen en het is mij onbekend, waar het beland
is. Waarschijnlijk is het door de Duitsers gebruikt.

Op 13 april 1940 stiecf Dirk Johannes Rijnvis aan een hartaanval. Hij was 71 jaar.
Het was al mobilisatie en hij was vreselijk bang voor oorlog. Hij las er veel over
en volgde alles via krant en radio. Misschien is het wel gelukkig dat het zo afliep
en hij de oorlog niet meer mee heeft hoeven te maken.

Binnenvaart weer op peil

Zijn zoon Cornelis Hermannes Rijnvis nam de werf over van de familie. Door de
oorlog kwam de binnenvaart weer op peil. Er werd ook weer geinvesteerd in repa-
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ratie, die op veel schepen door de crisis niet was verricht of vooruit geschoven
was naar betere tijden. Cornelis Hermannes Rijnvis had goede jaren in en ook na
de oorlog tot 1952. Na de bevrijding was er veel vraag naar grotere schepen. Bin-
nenvaartschepen werden in twee stukken gemaakt en verlengd met vijf tot tien
meter. Men moest 200 ton kunnen laden en de meeste schepen kwamen maar tot
150 ton. De toenmalige Hoogeveensche Vaart was op grotere schepen niet bere-
kend. Er was een diepgang van ongeveer 2.50 meter en de breedte, afghankelijk
van diverse sluizen en bruggen, was 6 meter. Ook de lengte speelde een grote rol.
Op het Kruis kon een schip van 31 meter lengte net de Alteveerstraat op draaien
en dan met moeite achter- of vooruit de Hoofdstraat invaren. Dat was nodig,
omdat daar drie pakhuizen en twee houthandels waren, die vaak per schip bevoor-
raad werden.

In 1951 brak de oorlog uit in Korea. Dit had nauw met de scheepswerven te
maken, want het plaatijzer werd zo duur dat gestopt werd met het verlengen van
schepen. Ook de kleine binnenvaart kreeg het moeilijk. De auto’s werden groter,
konden meer gewicht meenemen en werden zo cen grote concurrent.De binnen-
vaart rond de 100 ton liep op een eind, want vervoer over de weg was goedkoper
en gemakkelijker.

In 1951 lagen de scheepswerven bijna plat en was er geen werk meer. Cornelis
Hermannes Rijnvis verkocht zijn werf aan de gemeente, die op die plaats geen uit-
breiding wilde. Hij kon met luchthamers klinken, maar van de Hinderwet mocht
dat niet wegens te veel lawaai. Er mochten ook maar twee elektrische lasappara-
ten gebruikt worden. De openbare school aan de Alteveerstraat en omwonenden
maakten veel bezwaar. Aan Rijnvis werd beloofd, dat hij aan het Noord een nieu-
we werf mocht aanleggen, als het nu bestaande omleggingskanaal klaar zou zijn.
Maar daar was geen wachten op.

Zo stierf de scheepsbouw in Hoogeveen

Ook de koude oorlog tussen Amerika en de Sowjet Unie was voor veel Nederlan-
ders een reden, om evenals veel andere Nederlanders te vertrekken naar Australié.
Zijn zoon Jacob ging in november 1950 al vooruit, om daar een geschikte plaats te
zoeken. Dat lukte en zo vertrok de familie Rijnvis naar Albany in West-Australié.
Nog meer Hoogeveners vertrokken later naar die plaats, namelijk Jan en Hank
Koster, Chris Akse en de families Cor de Ruit en Joop Hindriksen. Dat was het
einde van de scheepswerf aan de Alteveerstraat,

De scheepswerf van Eikelboom aan Het Haagje werd voor de Tweede Wereld-
oorlog overgenomen door Gerrit Scholten. Ook daar was het vaak moeilijk om
werk te houden en ook die werf moest er weg voor de uitbreiding van Hooge-
veen. Uitbreiding voor de bouw van grotere schepen was ook niet mogelijk. Zo
stierf zowel de houten als de ijzeren scheepsbouw in Hoogeveen. Het grootste
deel van de scheepswerven in ons land bestaat niet meer. Ook de werven rond
Amsterdam en Rotterdam (Droogdokmaatschappijen) zijn verdwenen. In andere
delen van de wereld kan men goedkoper zeeschepen en tankers bouwen. Alleen
de jachtbouw is op dit moment in volle glorie, maar dat was in Hoogeveen niet
haalbaar.
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