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In 1922 de eerste vrachtautodienst in Hoogeveen

door Cornelis Hermannes Rijnvis

In 1922 had de Handelsvereniging Hoogeveen
belang bij ecen goede vrachtverbinding tussen
Groningen en Hoogeveen. Van grote leveran-
ciers als Verkade, Niemeijer, Stokvis, Firma
Maas, Rath en Doodeheefver Behang, de Sui-
kerfabriek en nog meer zaken moesten regel-
matig goederen naar Hoogeveen worden
gebracht. Mijn vader Cornelis Hermannes
Rijnvis las in de krant over de wens van de
handelsvereniging. Na zo’n 24 jaar in de
scheepsbouw te hebben gewerkt vond hij het
op 24-jarige leeftijd belangrijk om een eigen
bedrijf op te zetten. Hij slaagde er in om een
auto te bemachtigen uit de eerste wereldoor-
log.

Als zoon van Rijnvis sprak ik met Jan Huizing,
de schrijver van het boek ‘Drenten in bewe-
ging’. Huizing volgde alles op autogebied.
omdat zijn vader Roelof Huizing in die tijd
begon met een autogarage. De eerste vracht-
wagen van mijn vader was een Hansa Lloyd
die door Heineken Bierbrouwerij werd
gebruikt. In die tijd werden er weinig of hele-
maal geen foto’s gemaakt. De vrachtwagen
moet er uit gezien hebben als op bijgaande
tekening.

Hij werd aangedreven door een vier cylinder-

Cornelis Rijnvis met zijn zoontje Cor
in 1932. Het is in de Van Echtenstraat
vooraan, nummer 9 of I1. Her was
een pakhuis van de kunstmest- en vee-
voederhandelaar Brink. Het pakhuis
is in 1937 uafgebroken voor een
woning mel garage. Volgens mij is het
i een kledingwinkel.

motor met kettingoverbrenging: twee stuks kettingen op de achterwielen. Als
onderweg een ketting brak en dat gebeurde nogal eens, dan wond hij de kapotte
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Zo zag de Chevrolet er in 1936 er uit,

ketting om het tandrad zo dat
de ketting vast tegen de laad-
vloer kwam te zitten. Zo kon
hij weer voorzichtig doorrijden
om thuis te komen. De maxi-
male snelheid was 24 kilome-
ter per uur.

In 1922 werd iedere dinsdag en
vrijdag een rit naar en van Gro-
ningen gemaakt. Rijnvis ging
om zes uur ‘s morgens van huis
en was om 11 vur in Groningen
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Het Krakeel in de omgeving van de molen van Thomas (eevder van Robaard). Links het Robaards-
vonder en verderop het vonder waarover de kerkgangers naar de Christelijke Gereformeerde Kerk
(het klompenkarkie) gingen. Na de demping werd dit de Van Echrenstraat.

op de Vismarkt. Om 4 uur in de middag vertrok hij vandaar om ’s avonds om 9 uur
thuis te zijn. De wagen had massieve banden en de wegen waren toen nog zeer
slecht. De wagen werd vaak ook te zwaar beladen zo dat alles overbelast werd. In
de zomer kwam het koelwater aan de kook. Mijn vader zette er een tweede radiator
bij voor, waardoor er meer koelwater en dus een betere koeling was.

Eind 1923 werd er een nieuwe T-Ford bij gekocht. Zijn zwager Roelof Post kwam
bij hem in het bedrijf. De T-Ford had luchtbanden en reed iets sneller, maar kon
minder vracht dragen. De veren knapten vaak stuk door overbelasting en de banden
vaak lek door de slechte wegen. Het was niet de vooruitgang die hij had verwacht.

Beurtschip

Post was eigenlijk schipper. Daarom werd besloten om een motorschip te laten
bouwen. Het zware goed ging dan per beurtschip. Het Linthorst Homankanaal
was gereed gekomen, waardoor men rechtstreeks van Hoogeveen naar Beilen kon
en niet meer via Meppel naar de Smildervaart hoefde. Met het beurtschip kon één
reis per week gemaakt worden. Ook dat gaf geen goed resultaat, vooral ’s winters
niet als er ijs op het water lag. Het duurde te lang voordat de goederen bij de klan-
ten kwamen. Er werd nog een T-Ford aangeschaft, waarop een knecht ging rijden.
Vanaf toen ging het langzaam beter. Men kon dagelijks rijden en de vracht beter
over de zes dagen verdelen, Hierdoor kreeg Post minder vracht in zijn beurtschip.
Toch werd besloten dat hij met zijn schip bleef varen en Rijnvis met zijn knecht met
de auto’s. In 1928 werden twee nieuwe vrachtwagens aangeschaft. Door de firma
Kip werd een A-Ford geleverd. Deze kon meer vracht vervoeren, was sterker en had
minder onderhoud nodig. Bij Garage Huizing werd een Chevrolet besteld. Deze
werd in Leeuwarden verlengd. Achter de bestaande as kwam een niet aangedreven
as, waardoor er meer vracht in kon aan gewicht en ruimte. Mijn vader woonde op
het adres Kerkstraat 67. De parkeerplaats was in de tuin achter zijn woning.
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Her achterste gedeelte van de Van Echtenstraat, dat védr de demping Julianastraat werd
genvemd.Op de achtergrond de molen van Thomas (Robaard). Links het dak van de Christelijke
Gereformeerde kerk met daarvéor een woning mef schuur,

Betere tijden

Na de eerste wereldoorlog begon men in Hoogeveen met het dempen van vaarten
en sloten. Het oude Krakeel ging dicht, wat nu de Van Echtenstraat en de Linthorst
Homanstraat zijn. Ook het water verdween, waar nu de Wilhelminastraat is.

Na de demping van het Krakeel in 1927 kocht mijn vader de boerderij van
Robaard. Hij brak de stallen af. Met de vrijkomende oude stenen bouwde aanne-
mer Wams een garage voor twee voor die tijd grote vrachtwagens. In mei 1929
verhuisde het transportbedrijf naar de Van Echtenstraat 41, naast de molen van
Thomas. Er kwamen toen betere tijden voor het vervoersbedrijf ondanks de con-
currentie. Jan Pieters begon ook een bodedienst vanuit Hoogeveen via Nieuwer-
oord, Nieuw Balinge, Westerbork en Hooghalen naar Groningen. Pieters stopte er
al snel mee en verkocht zijn bodedienst aan Seidel en Strijker. Ook de EDS ging
met auto’s rijden op Meppel en Groningen.

In 1934 werd de Chevrolet ingeruild bij Garage Huizing voor een zes cilinder
Chevrolet en drie jaar later maakte de A-Ford plaats voor een zes cilinder Chevro-
let met hydraulische remmen. In 1938 stopte Roelof Post met zijn beurtschip-
dienst. De vrachtwagens konden vijf ton meenemen per rit en het was de volgende
dag op de plaats van bestemming. Zijn schip is naar Rotterdam gegaan, met een
grote hijskraan in een zeeschip geladen en afgevoerd naar Nederlands Qost-Indié.

Auto’s gevorderd

Toen in 1939 de tweede wereldoorlog uitbrak, kwam in Nederland de mobilisatie.
Het leger van toen had nog geen vrachtwagens en de regering vorderde elke goede
vrachtwagen die er was. Ook de beide vrachtauto’s van Rijnvis gingen naar het
leger. ledere vervoerder kreeg hiermee te maken. Gelukkig was er bij de Carrosse-
riefabriek in Zwolle een nieuwe in de maak. Door vertraging daar bleef die auto
gespaard voor vordering door de regering,
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In Assen stond een kleine A-Ford te koop, die vroeger van Alb. Hagen was
geweest. Deze werd gekocht, waardoor we opnieuw twee auto’s hadden. Ook
kwam er dat jaar nog een nieuwe Opel vrachtwagen bij. De mobilisatie bracht
mee dat die veel voor militair vervoer werd ingezet.

Op 10 mei 1940 werden we vroeg uit bed gebeld. De geladen vrachtwagens moes-
ten uitgeladen worden om de in Hoogeveen gelegerde militairen te verplaatsen
naar en over de Afsluitdijk. Na zes dagen konden de auto’s weer terug komen.
Tijdens de Duitse bezetting was het snel afgelopen met het autovervoer. Voor par-
ticulier gebruik was er geen benzine meer. De Opel werd omgebouwd tot
gas/generator en ging naar Arnhem. De mooie Chevrolet werd door de Duitsers
gevorderd. Het was het einde van het vrachtvervoer per auto.

In 1945 kochten wij twee legerauto’s: een GMC en een Chevrolel. Met die beide
dumpwagens kwam de zaak in december 1945 weer op gang. Los vervoer en iede-
re dinsdag en vrijdag weer de vrachtwagendienst Hoogeveen-Groningen. Tot
1948 hebben we dit gedaan. Half dat jaar verkocht Rijnvis zijn vervoerbedrijf aan
Klaas Hartman en Zonen. De bodedienst Hoogeveen-Groningen bleef, voor zover
ik weet, bestaan tot ongeveer 1967. Toen kwam er goed de klad in en het einde.
Want alle grotere zaken kregen eigen vervoer.

Uitnodiging excursie oude begraafplaats.

Mede namens het bestuur van onze Historische Kring en de Hoogeveense Biblio-
theek nodig ik bij deze graag iedereen uit voor een excursie op zaterdag 15 maart
op de oude begraafplaats van Hoogeveen. Dit jaar staat de landelijke bockenweek
in het kader van de dood. Wat doe je dan als Hoogeveense bibliotheek, als je in die
week activiteiten wilt ontplooien? De bibliotheek, de officiele organisator voor
deze activiteil, ging in overleg. Ondergetekende liep al langer met het plan rond
voor een rondleiding op de begraafplaats. Marga Zwiggelaar, conservator van het
Museum de 5000 Morgen. leek dit een prachtig idee. Met haar kennis van de
kunsthistorische en funeraire elementen die we daar aantreffen, gekoppeld aan
mijn onderzoek naar de geschiedenis van de begraafplaats en de daarmee samen-
hangende religieuze geschiedenis, en aangevuld met poézie van derden waarin
dood en afscheid een rol spelen, is er een onderhoudend programma samenge-
steld. U bent 15 maart om of even voor 14.00 uur van harte welkom bij de ingang
van de begraafplaats aan de oostkant van de Zuiderweg. De bibliotheek zal zorgen
voor een standje met een en ander voor de inwendige mens. Vervolgens gaan we
met u over de oude delen van de begraalplaats wandelen. Daar is heel wat te zien
en te vertellen, wat u misschien nauwelijks een vermoeden hebt.
Neemt u gerust vrienden, familie en kennissen mee.

Albert Metselaar
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