


Mijn grootmoeder Post
door March Birss-Rijnvis

Haar naam was Aaltje Post, geboren te Hoogeveen. 22 december 1864, Zij trouw-
de met Jakob Post. geboren te Ruinen. 24 september 1857, in haar achttiende jaar.
Hij was zeven jaar ouder en ze waren neef en nicht.

Schippers

Vader Post was schipper en ze hadden
elf kinderen. Een tweeling stierf na de
geboorte omdat  ze te klein waren.
Vijf zonen en vier dochters bereikten
de volwassen leeftijd, één zoon stierf
rond zijn twintigste en één werd hon-
derd en vier jaar.

Ze vaarden eerst op de binnenvaart met
een schip van ongeveer 80 ton. Later
kochten ze een rijnaak. Varen op de  Gmommoeder en groorvader Post

Rijn was niet altijd gemakkelijk. Veel

moeilijkheden kregen ze mee te maken. Ze moesten gesleept worden en in die
tijd hadden ze geen motoren aan boord. De rijnkasten zoals ze genoemd werden,
gingen naar Duitsland en zo ver als Rusland.

In Rusland waren de vrouwen niet veilig om aan d= wal 1= 2aan en moesten ze aan
boord en binnen blijven. Zes rijnkasten werden. zo ver als ik het weet, gesleept in
één keer. Soms brak de sleepkabel tussen de schepen. Dat was erg gevaarlijk, want

de Rijn stroomt altijd. Soms werden de schepen twee bij twee aan elkaar gebon-
den. Ze werden gesleept door stoomsleepboten.

Schooltijd

Het was heel moeilijk voor de kinderen om naar school te gaan. Daarom ging
grootmoeder aan de wal in Amsterdam. Ze was een goede zakenvrouw en kocht
een klein broodwinkeltje. Achter de deuren van het winkeltje woonde het gezin.
Ze had mooie gordijntjes gemaakt voor die deuren zodat niemand kon zien wat er
achter was. Achter deze gordijntjes leefden ze op kistjes (Spaans 'meubelment’).
Ze was heel goed met haar handen en ging naar de markt om oude postbroeken
te kopen. Een vrouw die in de winkel kwam. heeft haar geleerd om broekjes te
maken voor de jongens uit de achterkant van deze broekspijpen. Zo maakte zij de
kleren voor de kinderen, laat in de avend. Financieel was het zeer moeilijk.

Terug aan boord

Grootvader verdiende te weinig in de scheepvaart. Dus grootmoeder moest wel
haar eigen kost verdienen om voor haar kinderen te zorgen. Toen de oudste kinde-
ren van de lagere school kwamen, ging grootmoeder weer aan boord. De oudste
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Schip Hollandia in Amsterdam: Jan. Jacob. groonvader, Geziena, grootmoeder en Geesje Post.

jongens vaarden met hun vader en gingen later. toen ze oud genoeg waren, als
knechten varen op andere schepen.

De kleinste kinderen gingen in de kost bij familie in Jmuiden om naar school te
gaan. Dit waren Marchien en Aaltje. Geesje was het oudste meisje dat aan boord
was,

Terug naar Hoogeveen

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog gingen beide grootouders aan de wal in
Hoogeveen. Zij vestigden zich op het adres Schutstraat 24. Op 15 augustus 1918
begon grootmoeder daar een manufacturenwinkel en tevens een machinale breie-
rij. Mijn moeder Aaltje Post leerde breien op de machines Die machines werden
geleverd door de firma Knegt uit Amsterdam.

In die tijd moest alles met de hand gebreid worden. Er was geen confectie. De
breierij werd zeer gewaardeerd. Er werden vijf meisjes opgeleid om die machines
te bedienen. Machinaal ging alles sneller en beter. Truien, vesten, rokken, kousen
en mutsen werden gebreid. Het werd een drukke zaak.

Johannes Akkerman trouwde met Geziena Post, de jongste dochter. Hij had zijn
opleiding gehad bij Gebroeders Van Zuiden (De Zon) in manufacturen. Mijn
grootouders verhuisden naar Schutstraat 32 om te rentenieren. Zo ging de zaak
over naar Johannes Akkerman.

Grootmoeder overleed 1 november 1931. Grootvader ging terug naar Schutstraat
24, woonde daar nog dertien maanden en overleed 21 december 1932. Zij zijn
beiden begraven op de begraafplaats te Hoogeveen.

Deze manufacturenzaak werd omstreeks 1960 overgenomen door de familie J.
Voerman.

Grootmoeder Post was een goede zakenvrouw. Zij heeft de meeste van haar kin-
deren financieel aan een bedrijfje geholpen.
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Gezusters Post

Drie van de vier gezus-
ters Post hebben vele
jaren in  Hoogeveen
gewoond  Aaltje Post
trouwde met Cornelis
H. Rijnvis. Hij had een
autodienst op Gronin-
gen vice versa tot in de
Tweede Wereldoorlog.
Daarna heeft hij zijn
vaders scheepswerf
overgenomen. In mei De zusters Aaltje, Geziena en Marchien Post.

1952 vertrok het gezin

Rijnvis naar Australié. Aaltje overleed daar in 1983 op 82-jarige leeftijd.
Geziena H.Post trouwde met Johannes Akkerman, eerder genoemd in dit verhaal.
In 1995 overleed zij in haar 90e jaar.

Marchien Post ging in de verpleging en werd verloskundige. Zij werkte in Den
Haag en trouwde daar met Pieter [Toogweg. Later woonden zij vele jaren op
Schutstraat 32, In maart 1952 vertrok zij als weduwe naar Amerika en overleed
z1j daar in haar 88e levensjaar. In 1952 werden de breimachines weer terugge-
kocht door de firma Knegt in Amsterdam.

Een volgende herinnering

In de Veenmol 2000-2, pagina 118 schreef Gerhard Kuipers uit Canada over de
leerlooierij en huidenhandel van Jacob David van der Wijk, gevestigd op Alteveer-
straat 45-47. De

Van der Wijks waren onze buren. Hij schreef dat de vellen gelooid werden. Maar
dit is niet zo. De koeienhuiden werden ingezouten en gingen per beurtschipper
naar de Amsterdamse huidenclub voor verdere verwerking. De schapenvachten,
geitenhuiden, konijnen- en mollenvellen werden gedroogd en ook verzonden naar
Amsterdam.

Gerhard schreef over een groot
gat in de vloer. Dit was zo en
alle vellen werden uitgelegd
met de harenkant naar beneden
en dan bestrooid met zout. Op
een speciale manier werden
ze opgevouwen en omgetrok-
ken met touw om een pakje te
maken, gereed voor (ransport.

De dwarshelling en de vellenschuur



