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Herinnering aan de Openbare Bewaarschool
door Cor H. Rijnvis

De openbare bewaarschool in Hoogeveen stond vroeger aan de Kerkstraat. Waar
nu de Schoolstraat is, was vroeger de openbare lagere school met als hoofd de
heer G.A. Houwer. Hij zal de bedenker van deze bewaarschool zijn geweest. Deze
was voor kinderen vanaf vier jaar, totdat ze naar de lagere school gingen.

Tussen de Remonstrantse kerk en de school was voor 1950 de veemarkt. Op de
markt stond een houten gebouw met de naam Centrum. Donderdag, op de dag
van de veemarkt, was het open als marktcafé. Door het publick werd er dan goed
gebruik van gemaakt.

Van Dalen, die een café aan de Kerkstraat had, was ook de beheerder van het
marktcalé. De openbare bewaarschool begon in 1931 in dit gebouwtje als twee-
klassige school. Donderdags was er geen school omdat het als marktcafé werd
gebruikt.

Er waren twee leidsters, juffrouw De Jong en juffrouw Engels. Juffrouw De Jong
woonde aan de Willemskade. Zij ging lopend naar de school en nam dan de kinde-
ren uit de buurt mee. Juffrouw Engels woonde met haar ouders bijna aan het einde
van de Van Echtenstraat, waar zij een tabakswinkel hadden. Ook zij ging lopend
naar school en nam ook diverse kinderen mee.

De Kerkstraat was een gevaarlijke straat. Alle verkeer naar Coevorden moest er
over en de tram van de EDS naar Emmen. Het was te druk en gevaarlijk voor kin-
deren om zonder geleide naar school te gaan. Welke route juffrouw De Jong liep,
kan ik niet weten. Ik woonde niet in haar route maar op Van Echtenstraat 41, vlak
bij de molen van Thomas.

Juffrouw Engels begon bij haar huis en liep met de eerste kinderen naar de Hoofd-
straat. Enkele namen weet ik nog van kinderen die met haar meegingen: Albert
Meiers, Cor Rijnvis, Lenie en Roelie Koster, Jaap Broens en Joop Slaa. Op de
hoek Hoofdstraat/Kerkstraat kwamen Ineke Fledderus, Marietje Hansma en Albert
Benthem daar bij. Wij moesten twee aan twee lopen, elkaar een hand geven en
netjes op het trottoir blijven. Bij de ingang van de markt werd keurig over de straat
gegaan met de juffrouw voorop. Als de ochtend om was gingen we in omgekeerde
route terug naar huis. ’s Middags hetzelfde gebeuren.

Naar mijn weten was het gebouwtje in drieén gedeeld. Door lange gordijnen
waren de twee klassen gescheiden. Er bleef nog een ruimte over waar een piano
stond. Juffrouw De Jong speelde er op als er spelletjes werden gedaan zoals *Zak-
doekje leggen, niemand zeggen™ en "Er liep een oude vrouw op straat’. Er waren
nog meer liedjes met spelletjes.

Met Sinterklaas was het groot feest. Dan kwamen de moeders ook en werden we
voor die tijd goed getrakteerd. Sinterklaas was schoenmaker De Gooier. Je naam
werd afgeroepen en je kreeg van hem persoonlijk een klein cadeautje. Met de
kerstdagen werden er kerstliedjes gezongen.

Nog enkele namen herinner ik mij van kinderen die ook naar dit schoolgje gingen:
twee dochters van dokter Kooiman, Lowie Bodegraven, Corrie Voerman, Jannie
Lankhorst, Albert Trompetter, Lenie Salomons en Reinier Akkerman.
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Het houten marktcafé Centrum, stariplaats van de openbare bewaarschool,

Ik ben niet tot het laatst op deze school gebleven. Ongeveer januari 1934 kwam
er een hervormde kleuterschool aan de Bentinckslaan. Daar mijn ouders christe-
lijk waren moest ik de laatste vier a vijf maanden naar die school en in mei 1934
naar de hervormde lagere school. Als kind vond ik het daar niet leuk. Er was geen
speellokaal en wij moesten met twee kinderen in een houten bank zitten. In het
marktcafé was meer ruimte en was er meer beweging. Ik heb aardig goed kunnen
leren, maar speelde liever. Ik heb een technisch vak geleerd en ben met 55 jaar in
1983 met pensioen gegaan.

'Ik heb het op Slood het mooist gevonden’
door Fokje Dikkers

In 1944 ging ik naar de school op Slood bij juf Muntinga. Zij was erg aardig maar
had toch iets vreemds. De school had vier lokalen. De eerste en tweede klas zaten
samen evenals de derde en de vierde klas. De vijfde en zesde klas hadden ieder
een eigen lokaal. Meester Bakker was het hoofd. In 1945 kwam meester Klaver.
Als je ondeugend was, draaide hij je oor om en liep je gebukt naar de deur, waar je
nog een trap onder je "kont” kreeg. Zo vloog je de gang op.
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